
Oud bewoner van de Gloppe: Durk Nauta 

Van links naar rechts:  Hendrik, Waltje, vader Nauta, Gerlof,  

moeder Nauta onder de perenboom,Wiebe, Durk (pijltje) en Obbe. 

Dirk is in 1946 geboren als de jongste van de familie Nauta in het laatste huisje aan de 

Gloppe. Na de kleuterschool bij juffrouw Sip en Jap aan de Midstrjitte en de lagere school 

aan Op’e Romte moest Dirk naar de Ulo. Dat was tegen zijn zin en daarom heeft hij die 

opleiding in Balk niet afgemaakt. Hij wilde liever naar de ambachtsschool in Sneek, waar 

hij in 1963 zijn diploma machine-bankwerken heeft behaald. Hoewel hij eigenlijk naar de 

Marine wilde, ging hij eerst op advies van zijn ouders werken bij machine fabriek Hubert 

in Sneek. De fabrieksmuren kwamen als van een gevangenis op hem af en de vrije zee 

bleef hem roepen. Al snel monsterde hij aan als 3e machinist op een tanker met de 

toepasselijke naam Mara Liberum. Tot 1969 vond hij werk op verschillende 

vrachtschepen als matroos-motordriver. Dat was volgens hem een mooi, wat 

vrijgevochten en losbandig bestaan. Na in wat rustiger vaarwater te zijn gekomen bleef 

hij aan de wal werken en ontmoette in die tijd zijn vrouw Wytske waar hij ondertussen 

51 jaar mee getrouwd is. Zij wonen nu naar beide tevredenheid in Oudehaske.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toen Durk  de oude, ondertussen iets 

verkleurde aquarel zag (volgens hem een 

goed beeld van hun stekje aan de Gloppe) 

en hoorde dat er plannen zijn om al de 

huisjes af te breken, was zijn eerste 

reactie: ”Daar heb ik geen weet van. Wie 

heeft dat nu weer bedacht? Altijd als ik in 

Woudsend ben is het vaste prik dat ik er 

ga kijken om herinneringen op te halen. 

Dus tijdens het eerstvolgend bezoek maar 

even foto’s maken. Maar heeft dit plan de 

aandacht van de HKW al getrokken? 

Misschien kunnen die er iets aan doen. 



In mijn jeugd woonden er in mijn ogen allemaal oude mensen in de Gloppe. Ik weet me 

nog wel een paar te herinneren: Allereerst onze naaste buurman Abraham Visser, die 

visserman was. Later zijn Rintsje en Jantje Fortuin naast ons komen wonen. Fortuin was 

turfschipper geloof ik. Dan woonde er nog een vrouw met een glazen oog. Mijn moeder 

hielp haar op gezette tijden haar oog en oogkas schoon te maken met koud gekookt 

water. Lammert en Hil Glashouwer kan ik  me ook nog goed herinneren (zie verhaal Hillie 

Westerhof) en Oeke Bergsma. Zij ventte met brood en koeken en later met snijbloemen. 

In het begin van de Gloppe woonden 

Watte en Sietske Visser. Watte haalde de 

melk bij de boeren op met paard en 

wagen. Als ik me goed herinner woonden 

Pieke en Tieke Nagelhout in het nieuwe 

huis helemaal aan het begin.  

Wij woonden met zijn achten in het laatste 

huis. Het grootste met nog een achtertuin 

met 2 perenbomen, achterkamer, 

bijkeukentje en een eigen ‘skythúske. Als 

de ton verwisseld moest worden dan 

moest dat binnendoor via de gang. De 

andere bewoners moesten met 2 gezinnen 

aan de voorkant van één húske 

gebruikmaken. Soms stonden ze er in een 

rij te wachten op hun beurt. De pispotten 

van het hele buurtje werden bij ons voor 

huis in de goot geleegd en met een emmer 

regenwater nagespoeld.  

In de begin jaren was er uitzicht over de 

weilanden tot aan het Slotermeer en liepen 

er een paar koeien van Sjoerd de Jong 

voor onze ramen in de jister.`s Winters kon je er op het ondergelopen land schaatsen. 

Later zijn de koeien vertrokken en er groente tuinen voor de huisjes  aangelegd. Mijn 

ouders hadden er ook een en hebben er veel groente geoogst. 

Ik heb nog niet zo lang terug plattegronden getekend van de beneden- en 

bovenverdieping van ons huis. Ik weet me alles nog heel goed te herinneren. 

In onze woonkamer waren 2 bedsteden 

met een kast in de midden. Heit en mêm 

sliepen in de 1e,  broer Obbe en ik in de 

2e. Als wij op bed moesten, vaak al om 

7uur, ging ik eerst in de bedstee van heit 

en mêm, totdat we beiden sliepen. Ik werd 

daarna in de slaap bij Obbe neergelegd     

(anders lagen we een hele tijd te 

donderjagen). De kamer was niet zo groot 

en de oudsten moesten er ook nog 

huiswerk maken. In de kamer stond ook 

de kolenkachel, dus lagen we er wel 

warmpjes bij. TV was er nog niet en 

moesten we het doen met de radio. In de achterkamer was ook een bedstede met er 

naast een kast, hier sliepen Gerlof en Wiebe, er stond een eettafel met stoelen en een 



potkachel waar veel op werd gekookt, vooral water uit de regenbak voor de zaterdagse 

wasbeurt in de teil. Er werd toen nog gekookt op petroleum, later werd dat op gas met 

een fles en weer later op het aardgas. Wat een vooruitgang. Vooral de kachel in de 

woonkamer! Via de voordeur kwam je uiteraard in de gang met een losse trap naar 

boven, op het eind zat een deur waar achter nog een kleine keuken was met een deur 

naar de achterkamer en naar het bijkeukentje, van hieruit kon je in de achtertuin en het 

húske om het huis heen en via een paar schuttingen weer in de Gloppe komen. Het 

waren toen allemaal vertrekken. Boven was het bijna één kale ruimte.  

Op het overloopje was nog een 

inbouwkast (verstoppertjesplaats),          

2 dakvensters en een zijgevelraam.        

Zo goed ik me kan herinneren sliepen 

Hendrik en zus Waltje boven. Er was nog 

wel een kleine bedstede met strozakken. 

Daar zal Hendrik wel in hebben geslapen. 

Gelukkig kwam er na verloop van tijd wat 

meer ruimte. Oudste broer Hendrik ging in 

dienst bij de mariniers en Gerlof ging bij 

een boer in Nijega in de kost. Zus Waltje 

was vroeg getrouwd en ging ook het huis 

uit. Later vertrok Wiebe voor ongeveer 

een jaar naar Canada. Een tijdje daarna is ons huis iets gemoderniseerd: de bedsteden 

en de kast werden uit de kamer gesloopt, de bedstede in de achterkamer werd een 

kledingkast en de achterkamer werd een slaapkamer voor heit en mem. In bijzondere 

gevallen werd die ook gebruikt als logeerkamer. Nog veel later werd het bijkeukentje 

omgebouwd en voorzien van een douche en een spoel WC. Toen alles opgeknapt was 

gingen we met z’n drieën, Wiebe, Obbe en ik het huis uit ( huwelijk en vrije leven). Heit, 

mem en Gerlof bleven in de Gloppe wonen”. 

Jouke Hoekstra 

Durk Nauta: foto’s en plattegronden: aquarel 1969 Jouke Hoekstra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


