Van Kolderwolde naar Woudsend

Het wordt een wat vreemd
artikel deze keer, want ik heb
weinig tekst maar wel veel
foto’s. Als u van foto naat foto
“zapt” dan heeft u het verhaal
eigenlijk al gezien. Nu is dat
niet helemaal waar, want Cobi
en Jet Hoekstra hebben me wel
de nodige gegevens bij de
foto’s verstrekt en me enige
tekst aangeleverd. Ik had eerder
een afspraak met hun broer
Douwe gemaakt om een ver-
haal over de familie Hoekstra
te maken, maar op de dag dat
ik hem in Leeuwarden zou be-
zoeken, werd hij in het zieken-
huis opgenomen en overleed
helaas niet lang daarna.

Weet u overigens waar Kolder-
wolde ligt? Ik heb het lang niet
geweten, ook al ligt het niet
zover weg van Woudsend. Het
bestaan van dit dorpje werd mij
bekend toen ik, jaren geleden,
met Heit een autoritje maakte
door Gaasterland en we terug-
gingen via Koudum, Oudega
en Elahuizen. Opeens zei Heit,
even voordat we Oudega na-
derden, daar ligt Kolderwolde

en op die boerderij daar woon-
de het eerste vriendinnetje dat
ik ooit had. Na zo’n bekentenis
vergeet je zo’n plaats natuurlijk
nooit meer.

In dat dorpje werd op 6 augus-
tus 1905 Anne Hoekstra gebo-
ren in een gezin van 5 jongens
en 4 meisjes. Van de jongens
had Durk een winkel in Kol-
derwolde, verkocht veevoer en
brandstof en had tevens een
café. Waarschijnlijk zette hij het
bedrijf van zijn ouders voort.
Tjerk was eigenaar van een
busdienst Koudum-Sneck.
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Atze deed expeditie- en vracht-
vervoer in samenwerking met
een zekere Wolthuizen en dan
was er nog Douwe die school-
meester in Parrega werd.

Over Anne zullen we het straks
hebben, maar nu wil ik eerst
even aandacht schenken aan de
zojuist genoemde busdienst,
omdat ik daar enkele heel inte-
ressante afbeeldingen van vond
in het door G. Koopmans in
1984 geschreven boek “Fan
Galama oant Gemeente Him-
melumer Aldefurd”. Uit die
foto’s blijkt ook dat aanvan-
kelijk een busdienst van Kol-
derwolde via Oudega, Wouds-
end, St. Nicolaasga en Joure
naar Heerenveen werd uitge-
voerd.

Bekijkt u de prachtige oude op-
name waarop de bus wordt bij-
getankt maar eens aandachtig.
Hoe dat precies via 2 vaten in
zijn werk ging kan ik u niet ver-
duidelijken en evenmin weet ik
of het Tjerk Hoekstra is die de
pomp bedient, maar waar-
schijnlijk is dat wel.

Op de volgende foto zien we
twee bussen, nou ja, busjes in
onze ogen. Op het busje rechts



bij de pomp staat duidelijk lees-
baar Woudsend-Sneck en let u
ook even op de enorme vier-
kante voorruiten en hoekige
motorkap van die jaren twintig
modellen waarop de aérodyna-
mica nog niet werd toegepast.

Een ietsje meer stroomlijning
zien we bij de twee bussen op
de derde afbeelding. Deze bus-
sen zijn al wat groter en zullen
in de jaren dertig in gebruik
zijn geweest.

Op de linker bus staat o.a.
Woudsend en onder op de zij-
kant lezen we “Hoekstra & De
Jong Nr. 5”. Kennelijk was
Tjerk een samenwerking aan-
gegaan met De Jong en was dit
de 5¢ bus die in bedrijf was. De
man met de witte pet bij de bus
is D. Brouwer, een bij oudere
Woudsenders nog welbekende
buschauffeur.

Het leeck me aardig U deze af-
beeldingen van bussen die
vroeger door Woudsend reden
eens te laten zien. En ze heb-
ben ook alles met de familie
Hoekstra te maken, want voor
deze busdiensten exploiteerde
deze familie een beurtdienst
Kolderwolde-Sneek.

Heel vroeger met een zeilend
beurtschip “De Enterprise”,

later met een motorboot.

En daarmee komen we dan bjj
Anne Hoekstra die in zijn
jonge jaren op deze motorboot
naar Sneek mechielp en daar-
van later de kapitein werd.
Daar had Anne ook zijn bij-
naam “Kappie” aan te danken.

Anne Hoekstra trouwde op 29
januari 1931 met Akke van der
Linde die op 25 maart 1904 in
Oudega was geboren. Zij was
enig kind uit een vissersfamilie
en moest op 12-jarige leeftijd
naar de boer en het naaien
leren. Dat laatste deed zij zo
goed dat zij daarin ook wel les
heeft gegeven.

Goed, zij trouwden dus in 1931
en vermoedelijk heeft Anne

nog enkele jaren op Sneek ge-
varen, voordat zij in 1935 naar
Woudsend verhuisden en
aldaar een kruidenierswinkel
overnamen van Jan Attes de
Boer aan het huidige Op ‘e
Romte nr 4.

Laten we nu maar eens een erg
mooie foto van het echtpaar
Anne en Akke Hoekstra-van
der Linde afdrukken en dan
zullen velen zich de altijd zeer
verzorgde winkel van mevrouw
en de biljartbal-kale winkelier
wel weer herinneren. De winkel
was aangesloten bij de “Spar”
coOperatie en voerde het
motto:

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP.

Als je zo’n kreet in je jeugd
hebt leren kennen dan vergeet
je die nooit meer. Ik ben er
heel wat keren in de winkel ge-
weest om boodschappen te
doen en kreeg vaak wat zuur-
tjes als beloning van “vrouw
Spar”, zoals mevrouw Hoek-
stra, overigens tot haar onge-
noegen, meestal werd betiteld.
Het echtpaar Hoekstra kreeg 4
kinderen: Douwe, Cobi, Jet en
Piet. De laatste was in zijn
jeugd bekend als “de Tanne”,
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vermoedelijk wegens zijn
boomlange forse gestalte en
omdat Tanne het Duitse woord
voor sparrenboom is. Uiteraard
hielpen alle kinderen mee in
het winkelbedrijf bij de bedie-
ning, het bezorgen van bood-
schappen, het bijvullen van de
voorraad enz. Douwe is, nog
thuiswonend, zelf een zaak in
IJIst begonnen en kocht bij zijn
trouwen een Sparzaak in
Leeuwarden. Later werd hij
leraar.

Cobi heeft tot aan haar trouw-
dag op 8 november 1961 in de

zaak van haar ouders gewerkt,
terwijl Jet zich goed herinnert
dat zij vroeger altijd de ansicht-
kaartenrekjes moest bijvullen.
Van Piet herinner ik mij dat hij
op de fiets bestellingen rond-
bracht.

In 1950 kwam de winkel “De
Concurrent” op “It Krus fan ‘e
Dyk” (thans de viswinkel) vrij
dootrdat de familie Douwe
Steensma naar Canada emi-
greerde. Dit was voor de
familie Hoekstra een uitgelezen
kans op een grotere winkel op
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de best mogelijke stand in het
dorp en dus verhuisden ze. Op
die plek hebben zij nog circa 15
jaar het bedrijf uitgeoefend en
uit die tijd kunnen we 3 foto’s
laten zien. Een foto van Jet en
Cobi voor de winkelruit, Dou-
we en Jet in de deuropening en
Heit met vrouw en dochters
tussen kassa en weegschaal in
de winkel. De vele bloemstuk-
ken moeten wel betrekking
hebben op de opening van de
nieuwe winkel of een jubileum.
In de volgestouwde schappen
zie ik o.m. grote pakken corn-



flakes, maar kan me niet her-
inneren dat ik in die tijd al met
dit product bekend was.

Tot besluit van dit artikel tonen
we de gezinsfoto die in 1981
gemaakt werd ter gelegenheid
van de 50-jarige trouwdag van
Anne en Akke Hoekstra.

Het echtpaar beéindigde het
winkelbedrijf rond 1965 en

verhuisde naar het eerste hoge
flatgebouw van Sneck aan de
Lemmerweg. Trouw kwamen
ze op de retiniedagen van oud-
Woudsenders en genoten dan
van het weerzien van zovele
oude bekenden.

Kort na elkaar overleden ze,
Akke op 3 april 1989 en Anne
op 27 juni 1989.
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