
 

Pakhuis van Hisse Lyklema 
 

Op de foto van begin 20ste eeuw is de Weisleat te 
zien met links een tweetal pakhuizen. In die tijd ging 
het vrachtvervoer nog grotendeels over water. De  
vrachtschepen meerden aan langs de kade, zodat  
de vracht zonder veel gesjouw in het pakhuis kon  
worden opgeslagen. In het linker pakhuis had Hisse 
Lyklema zijn handel in granen en veevoer. Zijn vrouw  
Afke en dochter Jantje hadden een kruideniers- 
winkeltje in de Midstrjitte.  


